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Voorwoord 
 

Het zomernummer! Tijd om rust te nemen, en naar aanleiding van het thema van de 

gezinsdienst van 2 juli: wellicht ook tijd om verder na te denken tegen welke muur u aan 

loopt. Stof tot nadenken. 

 

In dit nummer de gebruikelijke rubrieken, maar ook een bericht uit Frankrijk, te zien hoe God 

ook daar werkt. Ook een mooi artikel over emoties, een aanrader! 

 

Wij wensen u een goede zomertijd! 

 

De Redactie van Rondom de Kerk, 

 

John en Joke van Oudenallen 

Mirjam van der Knaap 

Leni de Jong 

 

 

 

PS 

de volgende redactievergadering is gepland op 28 augustus 2023 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Vanuit de kerkenraadskamer 

 
Zondag 4 juni, 

 

Wat een mooie dag. 

Onze oud predikant, Ds R Mager, hield een inspirerende dienst. Hij vertelde over 

hun belevenissen in Rwanda, over hun successen maar ook over problemen. 

De schriflezingen gingen over de weduwe die Elisa om hulp vroeg en over de 

wonderbaarlijke spijziging. 

 

De les die we hiervan kunnen leren is dat we naar onze 

mogelijkheden mogen kijken en daarmee aan de slag gaan. 

Verwacht het niet van de ander, maar ga zelf aan de slag 

met behulp van anderen. Laat wel aan de ander je 

problemen zien, zodat je er niet alleen voor staat. 

 

Na de dienst hielden we een gezellig samen zijn met Rik, 

Caroline en Jonathan. Het was tevens de afsluiting van het 

Bingo project dat we met Pasen gestart waren. 

We praten in verschillende groepjes met elkaar over de 

gemeente en hadden contact met Rik en Caroline. 

Ondertussen kregen we allerlei lekkere hapjes. 

 

Op deze ongedwongen manier samen als gemeente samen zijn is heel goed voor de 

onderlinge band. Je leert van elkaar en ook over elkaar, want zoals Rik in zijn preek 

aanhaalde : Geloven is niet iets privè, je doet het samen. 

 

Het was een zeer geslaagde morgen. 

Jammer als u er niet bij kon zijn, dan heeft u zeker wat gemist. 

 

Trudy Smit 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
Van uw predikant 
 
‘Kijk naar de lelies’, Lucas 12:27 
 
Te laat vertrekken. Steeds weer doe ik het. Als compensatie druk ik dan net iets dieper het 
gaspedaal in en zo komt het dat ik het Haasje (de eerste rotonde vanaf ons huis) vaak met 
een Verstappen-achtige wegligging passeer. Laatst zag ik in een flits dat er iets wezenlijks 
was veranderd aan de rotonde. Ondanks de haastigheid die mijn blik richtte op het zo snel 
mogelijk weer op het rechte baanstuk te geraken, viel het me op dat de rotonde vol stond 
met klaprozen. 
  
Mooi! dacht ik nog. Verder niks. Maar later kwam het beeld me weer voor ogen en vroeg ik 
me af: ‘Heer, wilt U me daar iets mee zeggen?’ Jezus wijst immers ook naar de bloemen in 
het veld, net als de profeet Jesaja en ook Petrus daarna. Na wat gegoogle werd me duidelijk 
wat het bijzondere is aan klaprozen en waarom ze zomaar ineens op een rotonde kunnen 
verschijnen: de zaden van de klaproos blijven tot wel 50 jaar werkzaam. Als ze dan dicht 
genoeg bij de oppervlakte komen, vaak in omgewoelde grond, dan ontkiemen ze. 
  
Klaprozen hebben dus het tegenovergestelde van haast. Klaprozen hebben de tijd. Ze 
wachten. En dan verschijnen ze gewoon.  
 
Een klaproos onderstreept daarmee dat God niet werkt volgens een industriële tijdschaal – 
dat als aan voorwaarde a, b en c is voldaan, product d volautomatisch uit de fabriek rolt. 
Nee, in het Koninkrijk werkt God met een agrarische tijdschaal. De bomen aan het levende 
water geven vrucht, ieder op zijn tijd. Soms moet de winter eroverheen. Soms blijft gezaaid 
goed decennia onder het zand liggen. 
  
Natuurlijk, dat zorgt voor vertwijfeling, teleurstelling. Frustratie ook. Maar het nodigt ook uit 
om te blijven begieten, te blijven zaaien, te blijven bidden. En te onthaasten. Want het zal 
opkomen. Onverwachts. In prachtige kleuren. Breekbaar, maar met een schoonheid waar 
zelfs rondracende haastige mensen oog voor hebben. 
  
Ik sprak deze week iemand die vertelde over zo’n verwonderd moment: ineens worden zijn 
kleinkinderen toch nog gedoopt – hun ouders hadden een kerkelijk thuis gevonden. Nooit 
gedacht, toch blijven bidden. Wat een vreugde als je het ineens mag zien opkomen. 
 
Ds. Jan Willem van Dijk 
 

 

  



Overzicht kerkdiensten 
 

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief” 

 

2 juli 2023 

 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk (gezinsdienst)  

19.00 uur: Ds. J. Swager, Doornspijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Ouderenwerk 

Jeugdcollectant: Joas 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: gezinsdienst / I. Verkerk 

Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766) 

 

 

9 juli 2023 

 

09.30 uur: Ds. v.d. Vis – Star, Aarlanderveen  

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (st. Friedensstimme) 

Jeugdcollectant: Noud 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: I. Verkerk 

Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514) 

 

 

16 juli 2023 

 

09.30 uur: Ds. F. Bos, Waddinxveen  

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Voedselbank) 

Jeugdcollectant: Tess 

Ouderling van dienst: Els Okker 

Organist: A. Stolk 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

 

23 juli 2023 

 

09.30 uur: Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk  

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Jeugdcollectant: Bart 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: A. Grootendorst 

Kerkauto: Piet Smit (06-10388500) 

 

 

30 juli 2023 

 

09.30 uur: Dhr. C. G. Hoogendoorn, Amersfoort  

Collecte: 1. Kerk / 2. Ouderenwerk 



Jeugdcollectant: Cas 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: H. Oskam 

Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594) 

 

6 augustus 2023 

 

09.30 uur: Dhr. J.P. Karstens, Leiden  

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (Open Doors) 

Jeugdcollectant: Joas 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: W. van Vliet 

Kerkauto: Annie v.d. Sar (06-29268694) 

 

13 augustus 2023 

 

09.30 uur: Ds. E. Versloot, Woerden   

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (st. Vluchteling) 

Jeugdcollectant: Noud 

Ouderling van dienst: Els Okker 

Organist: M. Spits 

Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766) 

 

20 augustus 2023 

 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk   

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Jeugdcollectant: Tess 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: A. Stolk 

Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514) 

 

 

27 augustus 2023 

 

09.30 uur: Ds. P.J. v.d. Ende, Rijnsburg  

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Jeugdcollectant: Bart 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: I. Verkerk 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

 

3 september  2023 

 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk (startzondag, bevestiging ambtsdragers)  

19.00 uur: Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet 

Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB 

Jeugdcollectant: Cas 

Ouderling van dienst: Perry Boer 



Organist: band / M. Spits 

Kerkauto: Piet Smit (06-10388500) 

 

 

 

 

verjaardagen 65+ 

 

Mevr. K. Reijm, Leeuwerikstraat 31, 3652 L J  Woerdense Verlaat – 1 juli 

Dhr. P. van Oudenallen, Breeveld 18, 3445 BB Woerden, 6 juli 

Dhr. J. Alblas, Woerdense Verlaat 15, 3652 LC  Woerdense Verlaat, 9 juli 

Mevr. A. Verbruggen – de Groot, Roodborstlaan 22, 2421 XE  Nieuwkoop, 27 juli 

Dhr. C. Boer, Korte Meentweg 3, 3652 LG  Woerdense Verlaat, 4 augustus 

Dhr. D.A. van der Neut, Leeuwerikstraat 7, 3652 LJ, Woerdense Verlaat, 8 augustus 

Mevr. G. Stam – Griffioen, Pr. Beatrixstraat 9, 3474 JV  Zegveld, 11 augustus 

Dhr. J. van Leeuwen, Lange Meentweg 45, 3652 LA  Woerdense Verlaat, 14 augustus 

Mevr. M.M. van den Bosch – van Vliet, Voorhaakdijk 12, 3651 MB W.V., 30 augustus 

Dhr. G. van Leeuwen, Aambeeld 2, 2421 MH  Nieuwkoop, 4 september 

 

 

 

 

Bloemen uit de kerk 
 

05-03 fam. Engel 

 mevr. A. Alblas-De Groot 

12-03 mevr. A. van der Sar 

 de heer J. Alblas 

19-03 de heer P. Kleinveld 

26-03 de heer Z. van Eijk 

02-04 fam. Van der Wind 

09-04 mevr. R. Querreveld 

16-04 mevr. J. Vos 

23-04 mevr.  J. van Leeuwen-Koomans 

30-04 de heer A. Hoogendoorn 

07-05 mevr. H. Heemstra 

14-05 de heer A. van der Vliert 

21-05 de heer A. de Heer 

28-05 mevr. W. van der Horst-Alblas 

11-06 de heer T. Fontijn 

18-06 de heer G. Pen 

25-06 mevr. A. van Oudenallen-Zwanenburg  

 

 

 

 



Niet voor deze ene dag 

 

Als hitte zindert een nieuw geluid 

boven het land. De middagwind wait 

woorden over de heuvels. Wij gaan 

er achteraan, vangen ze en ademen 

op. Laat de zon stil blijven staan, 

laat deze dag oneindig duren 

 

Deze man is als de Vader. Hij zorgt, 

deelt uit. Brood in zijn hand wordt 

duizendvoudig meer. Een overvloed 

die heel de aarde omspant. Hij is het 

nieuwe manna en wij mogen rapen. 

 

Ati van Gent 

bij Marcus 6:30-44 

uit: Schrijfgedichten 

 

 

 

 

Jeugddiensten 
 
Het thema van de jeugddienst van zondag 18 juni was: Wie is God? 
  
Altijd al willen ontdekken hoe je God kunt eren en een bijdrage kunt leveren aan Zijn dienst. 
Laat je inspireren om je dankbaarheid tot uiting te brengen en actief deel te nemen aan het 
geloofsleven. 
 

De volgende jeugddienst is op 10 september. De spreker is dan Wilke Stuy. Band: Delight 

Worship. 

 
Thema: Hoe kan ik als jongere iets doen voor God. 
Georganiseerd door tieners. 
  
De jeugddienstcommissie 
 

 

 

 

 



 

Deze keer geen bericht uit Rwanda, want we verblijven 
nog altijd in Nederland voor ons derde tussentijdse 
verlof. Op 4 juli hopen we weer naar Rwanda te 
vertrekken.  
 
Wat is er ondertussen weer veel gebeurd! We hebben 
onze medische herkeuring gehad. We zijn naar het 
kantoor van de GZB geweest voor overleg. We hebben 
veel van onze Deelgenoten gemeenten bezocht en 
daar een presentatie gehouden. Uiteraard kwamen we 
ook in de uitzendende gemeenten, Zevenhoven (op 30 
april) en Woerdense Verlaat (op 4 juni). En tussen 
alles door maken we tijd vrij voor familie en vrienden. 
Een weekend hier, een paar dagen daar. Al met al toch 
altijd een drukke tijd die sneller dan je denkt weer 
voorbijgaat.  
 
Dit is ons laatste tussentijdse verlof. Volgend jaar, 
ergens omstreeks april 2024 keren we definitief terug 
naar Nederland. Dan hebben we meer dan zeven jaar 
in Rwanda gewoond en gewerkt. De komende tijd 
richten we ons op een goede overdracht van de 
werkzaamheden.  
 
Voor zowel de Theologische School waar Rik werkt, 
als het Community Development programma, waar 
Caroline in werkt, geldt dat de directe Rwandese 
collega's het van ons gaan overnemen.  
 
Hoe de toekomst er persoonlijk voor ons daarna 
precies uitziet weten we nog niet, maar we vertrouwen 
erop dat God ons de weg zal wijzen. 
 
Caroline, Rik en Jonathan Mager 

 

 
 
Solidariteitskas 2023 
 

Voor gemeenten die omzien naar elkaar! 

Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en 

liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van 

betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. 

Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook 

financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze 

gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. 

Gemeenten helpen elkaar 

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en 

Beste gemeenteleden, 

 

 



ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen 

een vast bedrag per belijdend lid bij.  

                                       P.S. Wees solidair en geef voor 

levendige en krachtige kerken! 

 

Uw bijdrage 

Bij deze Rondom de Kerk ontvangt u een verzoek om uw bijdrage voor de Solidariteitskas. Als 

gemeente vragen wij aan ieder lid vanaf 18 jaar een bijdrage van € 10,00. Voor elk belijdend 

lid wordt € 5,00 (verplicht) afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is 

bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo 

helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het 

bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.  

 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas. 

 

Met vriendelijke groet 

 

De penningmeester 

 
 
Samenvatting van de kerkenraadsvergaderingen januari tot en met 

juni 2023 
 

Elke kerkenraadsvergadering beginnen we met een bezinning. Om de beurt bereiden we dit 

voor. Dit gedeelte duurt ongeveer een half uur. Vervolgens bespreken we de notulen en 

actiepunten van de vorige vergadering en stellen we de nieuwe agenda vast. We blikken ook 

terug op de kerkdiensten die zijn geweest en bespreken zaken die ons opgevallen zijn. 

Vervolgens gaan we over op de agenda punten van die maand. 

 

Januari  

• Voorbereiden jaarvergadering  

• Eerste aanzet tot wat de paasactie / bingo kaart is geworden 

• Censura Morum 

We willen allen met elkaar aan het avondmaal.  
 

Februari 

• Jeugdwerk scan 

• Financiële stukken jaarvergadering 

• Vraag van Karolien over de kunstroute 

De KR gaat akkoord dat Karolien de Schutse gebruikt tijdens de kunstroute 

• Opstarten paasontbijt 

• Aanvraag dienst Reinald 

De KR gaat akkoord dat Reinald een avonddienst wil organiseren 

• Beleidsplan 

Elke 5 jaar wordt er een beleidsplan geschreven. We spreken over hoe we dit aan 
gaan pakken. De komende vergaderingen kijken we inhoudelijk naar wat er belangrijk 
is, hoe dingen nu gaan om uiteindelijk een visie te vormen voor aankomende jaren. 

 

http://www.pkn.nl/solidariteitskas


Maart 

• Evaluatie jaarvergadering en vaststellen notulen 

• Voorbereiding diensten rondom Pasen 

• Tellen collecten en invullen collecte briefjes 

• Enquête avonddiensten 

De enquêtes zijn net binnen. We bekijken de eerste reactie. Vervolg volgende 
vergadering. 

• Buurtkastje 

De diaconie gaat beslissen over het voorstel van het buurtkastje. 

• Beleidsplan 

• Censura Morum 

We willen allen met elkaar aan het avondmaal. 

 

April 

• Evaluatie paasontbijt, fijn dat er zoveel aanwezig waren en een geslaagde 

bijeenkomst. 

• Voorsteldatum gezamenlijke KR vergadering met Noordse Dorp, 24 mei 

Elk jaar is er een gezamenlijke vergadering om de punten te bespreken waar beide 
gemeenten bij betrokken zijn, zoals jeugdclub, scholendienst, ouderenmiddag. 

• Geluid livestream na de dienst 

Omdat de kijkers thuis de gesprekken kunnen horen na de kerkdienst besluiten we de 
livestream uit te zetten als de kerkdienst is afgelopen. 

• Enquête avonddiensten + mail lid beamteam 

De uitkomsten van de enquête geven een divers beeld. Een aantal leden wil graag 
meer avonddiensten, een aantal leden minder en een groot aantal leden vindt de 
huidige situatie prima. Daarnaast hebben we een mail gekregen van een lid van het 
beamteam over de belasting op het beamteam. Dit is een kleine groep vrijwilligers, 
die niet altijd zondagavond beschikbaar is. Na goed overleg besluiten we de huidige 
situatie voort te zetten. We streven naar 1 reguliere avonddienst en 1 andere dienst 
(bijvoorbeeld jeugd-  of zangdienst) per maand. We proberen dit goed vooruit te 
plannen zodat iedereen die medewerking verleent aan een dienst daar rekening mee 
kan houden. Volgende vergadering bespreken we welk termijn voor evaluatie er 
aangehouden gaat worden. 

• Stembriefjes voor nieuwe ambtsdragers 

Er worden 3 nieuwe kerkenraadsleden gezocht. 

• Voorbereiding gemeente ochtend 

 

Mei 

• Bespreking beleidsplan 

• Diana sluit aan om ons bij te praten over de kindernevendienst 

• Jacqueline en Herma sluiten aan om ons bij te praten over de basisschoolclub 

• Voordracht nieuwe ambtsdragers 

• Voorbereiding gezamenlijke kerkenraadvergadering 

• Afronding Bingo-project 

 

Juni 

• Sjaak en Jolanda sluiten aan om ons bij te praten over de tienerdienst 

• Bespreking beleidsplan 

• De termijn voor de huidige invulling van de avonddiensten wordt onbepaalde tijd. 

• Mail classis 



• Er zijn 3 nieuwe ambtsdragers gevonden die bereid zijn om de taak op zich te 

nemen. Afgelopen zondag zijn zij afgekondigd in de kerkdienst. Komende zondag 

zullen zij genoemd worden op de weekbrief met het bezwaartermijn.  

Pastoraal ouderling; Sjaak Okker 3 jaar  
Pastoraal ouderling; Stieneke van Schaik 4 jaar 
Diaken-scriba; Diana de Heer 4 jaar 

 

Na de vergaderpunten bespreken we de ingekomen post, punten vanuit de commissies, 

college van kerkrentmeester, diaconie, Z&E, jeugdwerk, ouderlingen. Als laatste punt 

houden we een rondvraag. 

We sluiten de vergadering af met gebed. 

 
De Scriba, 
Mirjam van der Knaap 
 
 

 
 
In memoriam Jan van Uffelen 
 
Afgelopen 22 mei is ons oudste gemeentelid br. Jan van Uffelen overleden in het 
verzorgingshuis te Bilthoven waar hij verbleef. Hij werd 99 jaar. Vrijdag 26 mei is hij 
begraven op de algemene kerkelijke begraafplaats in Zegveld. 
  
Br. Van Uffelen was geboren in 1923 en op de foto’s zagen we inderdaad andere tijden 
terugkomen. Zijn dochter José bracht zijn leven echter dichtbij in haar gedachtenis. Hoe hij 
na de basisschool niet naar de middelbare school kon, maar als winkelbediende al snel 
doorgroeide tot winkelbeheerder. Hoe hij tenslotte een gewaardeerde plek vond als 
archivaris bij het ministerie van onderwijs. Die functie paste goed bij hoe hij ook thuis was: 
alles werd bewaard en hij wist van alles waar het lag.  
  
Br. Van Uffelen was een gelovig man. Het gebed en het bijbelleesroostertje dat hij gebruikte 
waren veel meer dan een goede gewoonte, van thuis overgeleverd. In de laatste jaren, toen 
zijn oren en zijn zicht steeds meer verminderden, zorgde dat ervoor dat de stilte en de 
duisternis niet leeg waren, maar vol van God. Ook al hoorde hij zichzelf niet meer bidden, 
zoals hij zei, toch ging hij ermee door. 
 
Als tekst bij de uitvaart en op de kaart was gekozen de tekst die ook op de kaart stond van 
zijn vrouw Niesje: “Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis”. Hij is 
bij haar begraven. 
 
Ds. Jan Willem van Dijk 
 
 
 
 
  



GROETEN UIT FRANKRIJK, BRETAGNE, VANNES 

 

Inmiddels woon ik al 25 jaar in Bretagne en ga daar naar een protestantse kerk. Deze 

protestantse kerk (Eglise Protestante Unie) bevindt zich in Vannes. Bretagne is overwegend 

Katholiek. 

 

In het begin waren we vaak maar met 20-25 mensen in de kerk. Ons houten (barak)kerkje 

kon vanwege de normen niet blijven bestaan. Deze barak was na de oorlog uit Canada 

gekomen en geplaatst in Lorient. Nadat  er in Lorient een stenen kerk is gebouwd is deze 

barak rond 1955 verplaatst naar Vannes. Maar dankzij een legaat is een jarenlang project 

gerealiseerd en heeft Vannes nu een mooie stenen kerk, met plaats voor ruim 100 personen. 

 

 
 

In de 3 jaren van de bouw zijn we door de katholieke kerk geholpen door ons een kapel te 

lenen. De dominee en kerkenraad heeft met de gemeenteleden in commissies plannen 

gemaakt, hoe nu verder kerk te blijven dit heeft het volgende resultaat opgeleverd: 

- 5x per jaar hebben we een culte croissant: de kerkzaal wordt omgetoverd met ronde tafels 

voor 10 personen. We beginnen met koffie, thee en croissant. In groepjes wordt op speelse 

wijze een tekst, onderwerp besproken, altijd gevolgd door een korte preek van de dominee. 

Dit wordt door ruim 100 personen bezocht. 

- Wandelgroep op zondagmiddag (15 personen) 

- Groep cinema: met elkaar wordt naar een film gekeken en daarna besproken (15 personen) 

- De kerk is op zatermiddag geopend. Mensen worden ontvangen met een kopje  thee,soms 

met een expositie, er is een dominee aanwezig en ze kunnen ook  gewoon alleen de kerk  

bekijken.. Soms komen mensen op de zondag terug. 

- Er is een groeiend aantal jeugd- en jongerenwerk met zondagsschool. Een zangkoor op 

zondag voor de dienst 

Zo zijn er een heel aantal nieuwe dingen opgezet, waardoor het aantal bezoekers 

behoorlijk is gegroeid.  

 

Hartelijke groet van Jannie Noordegraaf 

 
 



Meesterlijk vrijgesproken 

 

Aan zijn voeten lag ik te kijk onder een open hemel 

en voor het oog van een gemengd publiek – 

ik kon geen kant meer op. 

 

Hij keek omhoog 

en zag mijn vrienden; verwachting in hun ogen. 

Hij nam het woord en sprak mij vrij. 

 

Sommigen zag ik denken: 

Hij vloekt en grijpt naar wat zijn macht te boven gaat. 

Toen nam Hij weer het woord 

 

en ik stond op; ik kon staan! 

Gaande ben ik een teken dat Hij alle macht heeft. 

 
Jan Groenleer 

bij Marcus 2:1-12 

uit: Schrijfgedichten 

 
 
 

 
 

  



 

 

Bericht van Stichting One Nieuwkoop 

Graag zou ik jullie met deze mail op de hoogte brengen over onze zoektocht naar nieuwe 
bestuursleden. Ieder jaar treedt er iemand af en ook dit jaar zijn we op zoek naar een nieuw 

bestuurslid voor ons noodfonds. 

Sinds dit jaar werkt noodfonds Nieuwkoop One samen met schuldhulpmaatje Nieuwkoop. 
Om de problemen rondom schulden nog beter aan te pakken hebben wij de samenwerking 
met Schuldhulpmaatje Nederland opgepakt, ons bestuur uitgebreid en zo is 

Schuldhulpmaatje Nieuwkoop gestart. 

Wij zoeken op dit moment voor ons bestuur een of twee algemene leden, die het leuk vinden 
om de taak begeleiding van Schuldhulpmaatje Nieuwkoop op te pakken. 

Je bent als bestuurslid, samen met nog een bestuurslid, het aanspreekpunt voor de 
coördinatoren van Schuldhulpmaatje Nieuwkoop en de schakel tussen ons bestuur maar ook 
tussen Schuldhulpmaatje Nederland. 

Ik wil jullie vragen om binnen jullie kerk eens te zoeken naar iemand die hier misschien wel 
interesse in heeft. Wij gaan dan graag met deze persoon in gesprek. 

 Mochten er verder vragen zijn over het noodfonds of schuldhulpmaatje dan hoor ik dat 
graag. Ik kan me voorstellen dat sommige mailadressen overgenomen zijn voor andere 
vrijwilligers/mensen. Ik praat u graag bij wanneer er niet voldoende bekend is over het 
Noodfonds. 

 Met vriendelijke groet 

Hanriette Brouwer 
Secretaris Nieuwkoop Noodfonds ONE 
 

info@noodfondsnieuwkoopone.nl 

 


